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Herinneringen

In de jaren 20 tot en met de jaren 50 kwam
Henk de Bakker zo nu en dan door Eemnes gelo-
pen. Henk de Bakker was een zwerver. Hij
heette helemaal niet De Bakker, maar hij was
bakker geweest, was gescheiden, had de boel
in de steek gelaten en was gaan zwerven. De
echte naam van Henk de Bakker was Steven v.d.
Voorts. Henk de Bakker kwam oorspronkelijk
uit Barneveld, hij zei zelf dat hij een Bar-
revelder was.

Henk dronk spiritus.

Spiritus was in die dagen voor zulke mensen
als Henk een vervangingsmiddel voor Jjenever.
Van spiritus word je ook dronken en het is
veel goedkoper dan jenever.

Het drinken van spiritus was toen kennelijk
een probleem, want fabrikanten wvan dit pro-
duct waren toen van overheidswege verplicht
om ter afschrikking een blauwe kleurstof aan
de spiritus toe te voegen.

We hadden thuis een kruidenierswinkel. Henk
kwam nogal eens 1in de winkel om een fles
spiritus te kopen, een "fles blauwe", zoals
hijzelf sprak. Ik ben er eens getuige van
geweest dat mijn moeder aanvankelijk weigerde
hem spiritus te leveren.

"Man, houd er toch mee op, je wordt er blind
van", sprak ze. Henk was er ongevoelig voor,
hij dreigde dat hij naar de concurrentie zou
gaan. Daarmee raakte hij een gevoelige snaar,
want de concurrentie was hevig.

Uiteindelijk ging Henk toch met een fles
blauwe de winkel uit.

Vroeger dacht ik, dat het verhaal over blind
worden in Eemnes was Dbedacht en verspreid,
maar later bleek me, dat het verhaal een veel
groter verspreidingsgebied had: S. Carmiggelt
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Foto van de voormalige boerderij van de familie Schot-
sman op Wakkerendijk 59. Henk de Bakker sliep hier vaak.

schreef in een wvan zijn verhalenbundels een
stukje over spiritusdrinkers op het Malieveld
te ’'s-Gravenhage. In dat stukje is ook sprake
van blind worden ten gevolge van de blauwe
kleurstof in de spiritus.

De mensen in Eemnes waren Henk wel goedge-
zind. Hij was eigenlijk een herenzwerver. Hij
bedelde niet aan huis, niemand had last wvan
hem. Hij was niet slecht gekleed en was erg
netjes op zichzelf. Hij had een kam, =zeep,
een handdoek en zelfs schoensmeer bij =zich.
Zijn schoenen glommen altijd.

Henk had ook kinderen. Als zijn dochter ter
sprake kwam, dan huilde hij.

Als hij over de Wakkerendijk liep, dan stond
hij af en toe stil, haalde de fles uit de
binnenzak van 2zijn colbertjasje en nam een
slok. Als de fles weer in de jaszak zat, dan
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vervolgde hij zijn onzekere gang.

In de jaren 30 sliep hij vaak in de hooiberg
van Wakkerendijk 192. Die boerderij stond
toen leeg (HKE, jaargang 18, nr 1, pag. 31) .
Later sliep hij in het hooi bij Teus Schots-
man (Wakkerendijk 59), daar at hij ook wel
mee.

Mevrouw H. Ruizendaal, dochter wvan Teus
Schotsman, vertelde me: "Henk had wel eens
een bril te koop. Toen mijn vader eens een
bril van Henk paste en keurde sprak Henk:
"Teus, je moet in de richting van Bunschoten
kijken, dan kun je op de toren zien hoe laat
het 1is". Zo kwam Teus Schotsman aan eéen

bril."

Impressie bij de voormalige boerderij van de familie
Schotsman-Wakkerendijk 59. De boerderij is in 1969 met
de grond gelijk gemaakt.
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Henk sliep ook wel in de gevangenis "onder de

toren" van Eemnes Buiten (HKE, jaargang 18,

nr 3, pag. 129, 130).

Ook Eemnes Binnen had zo’n "gemeentegevange-
| nis", tegen het Dikke Torentje aangebouwd.

Bij de restauratie van de toren is de gevan-

genis gesneuveld.

Het laatste dat ik van Henk de Bakker gehoord
heb is, dat hij omstreeks 1960 in een bejaar-

den-verzorgingshuis verbleef, hij was niet
blind.

Deze "Herinneringen" kwamen tot stand met
medewerking van mevrouw H. Ruizendaal-Schot-
sman. Als je ilets wilt weten over Eemnes van
de jaren 30 of later, dan kun je dat het
beste aan haar vragen. Als ze het weet, dan
ben je klaar, als ze het niet weet, dan ben
je ook klaar, want dan weet niemand het.

Literatuur: S Carmiggelt, Zelfportret in
stukjes, Leed.

De Meern, december 1996
Chris Roothart

Meentweg 166

3454 AZ De Meern
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Oorlogsherinneringen van Joke Pot-van den
Hurk (geboren in 1916) genoteerd in 1996.
Ze beheerde met haar man "Tomatuva'.

Het begin
De oorlog begon voor mij op een rare manier.

Mijn man en ik kwamen terug van een feestje
in Utrecht, een 12%-jarige Dbruiloft wvan
vrienden en het was nogal laat geworden.
Gelukkig waren we per fiets gegaan, zodat we
de tijd aan onszelf hadden en het werd al
licht toen we bij ons huisje in het bos aan-
kwamen.Opeens was er een enorm lawaal in de
lucht van vliegtuigen. We deden de radio aan
en hoorden nog net dat Wilhelmina afscheid
nam en naar Engeland vertrok, en ook dat we
overvallen waren door de Duitsers en dat er
parachutisten gedropt werden. We waren opeens
klaarwakker. We hoorden ook dat er al wegen
afgesloten werden en mijn man had dringend
spullen nodig uit Bussum. Hij kon zelf niet
gaan, want er werden ook al mannen opgepakt.
Dus ik op de fiets naar Bussum, over de hei,
waar het nog rustig was.

In Bussum aangekomen, leek het wel een vakan-
tiedag. Overal hoorde je de radio en moeders
liepen al om acht uur ’'s morgens met kinder-
wagens buiten. Ik ging dus de dingen halen
die nodig waren voor het werk in de tuin en
ging daarna op bezoek bij de familie Ram
(familie wvan mijn man), die me een Ilekker
ontbijt gaven. Daar hoorde ik weer nieuwe
berichten en ik zorgde dat ik snel weer thuis
kwam. Een paar grote wegen waren al afgezet
en op de hei werden ook al parachutisten
gedropt.

Mijn man was blij met de spullen, want nu kon
hij weer verder met zijn werk in de kassen.

Bezetting
De volgende dagen gebeurde er van alles: we

zagen o.a. het hele Duitse leger binnentrek-
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ken, want wij woonden aan de Rijksweg Amster-
dam-Amersfoort, in de gemeente Eemnes.

Toen begon er een rare tijd. Op de Rijksweg
tanks, voertuigen en troepen: we waren bezet
en toch weer niet, want bij ons huis was
niets aan de hand, maar op de weg van alles.
We zagen ook mensen afgevoerd worden met
honden erbij, dat waren mensen uit het ver-
zet, die naar Amersfoort werden gebracht en
opgeborgen in kampen. Een naar gezicht, met
die honden erbij. Een paar dagen later waren
er ook razzia’'s, alle mannen werden toen
opgepakt.

Niet lang daarna begonnen we echt te merken,
dat we bezet waren. Er waren geregeld razzi-
a’s en je mocht ‘s avonds na achten niet meer
buiten zijn. Verder moest alles geleverd
worden voor de Duitse troepen.

Wij hadden veel groenten en fruit, dat moest
eigenlijk naar de veiling, maar dat deden we
niet, want dan ging het allemaal naar Duits-
land. We schreven alle doktoren in de omge-
ving aan met het verzoek om, als ze patiénten
hadden die verse groeten en fruit nodig had-
den, die een receptje te geven. Zodoende
hadden wij een heel kaartsysteem en ging er
niets naar de veiling: alles werd Op recept
bij ons afgehaald.

Later kregen we ook brieven wvan dankbare
patiénten.

Onderduikers

Als er een razzia was, kwamen er altijd wveel
jonge mannen uit Laren en Baarn naar ons toe.
Op een keer was er weer een razzia op de
Rijksweg en we zagen een hele groep mensen
van alle leeftijden naast ons in het bos
schuilen: ze waren bang voor de mannen. We
hebben ze toen binnen gehaald en twee kassen
met stro belegd, één voor de mannen en é&é&n
voor de rest. Het waren mensen uit Limburg,

HKE- 69




die voor de legers uit gevlucht waren. We
kregen van de gemeente Eemnes gedaan, dat ze
voedselbonnen kregen en zo zijn ze een hele
tijd op Tomatuva gebleven. Er was zelfs een
moeder met een baby bij.

In Eemnes kenden we veel boeren en die gaven
ons melk voor de gewone prijs, want er waren
ook veel kinderen bij en ook oude mensen.

7o hadden we een keer een schrijver uit Wage-
ningen die bij ons aanklopte. Zijn vrouw en
zoontje waren al op weg naar Naarden, naar
familie, maar hij was bang om opgepakt te
worden en is toen een paar dagen Dbij ons
gebleven. Ons dochtertje Liesbeth vond het
prachtig en liet hem voorlezen. Achteraf had
die schrijver een heel verhaal geschreven
over zijn vlucht uit Wageningen en wat hij
allemaal onderweg had meegemaakt. Dat verhaal
is later ook gebruikt om een boer te Veroor-
delen die fout was.

Wordt vervolgd.

In onze serie: "Oude Eemnesser....... "

vertelt Joop Blom, geboren 6 januari 1927 als
zoon van Tijmen Blom en Hendrika Bos, ons
zijn verhaal over het boerenleven in Eemnes
vroeger en nu. Dit omdat de groot geld bezit-
ters al jaren bezig zijn om de schitterend
gerestaureerde boerderijen langs de Wakkeren-
dijk en Meentweg op te kopen, zodat over zo'n
25 jaar deze wegen wel de goudkust van Gooi-
en Eemland genocemd zullen worden waar dJeen
boer meer te vinden =zal =zijn. Vandaar dit
verhaal, dat we dus eigenlijk de titel "Om
nooit te vergeten" zouden moeten meegeven.

"Nou, ik zal maar met de Blommenfamilie be-
ginnen hé? Mijn vader is geboren op Meentweg
69 en hij was 4 jaar oud toen hij op Meentweg

70- HKE




e,

Tijmen Blom (1895-1964) en zijn vrouw Hendrika Bos
(1897-1992) . Ze waren de ouders van Joop Blom Meentweg
37.

37 kwam wonen. Hij is zijn hele leven boer
geweest. Moeder hielp altijd mee op de boer-
derij maar toch hadden ze ook nog een meid en
een knecht. Tegenwoordig is dat wel anders,
want de boer gaat nu vaak uit werken omdat
hij niet rond kan komen van het boerenbe-
drijf.

Mijn ouders hadden een paar kippen, een stel
varkens, enkele zeugen en 20 koeien, dat was
de hele veestapel. We molken natuurlijk nog
met de hand en dat was soms wel lastig want
er kon ook niets gebeuren of de hele boel
liep in 't honderd. Om 7 uur ’'s morgens kwam
Kees Eek de melk ophalen maar als er een koe
in de sloot lag of er een aan het kalveren
was, had je de melk er niet op tijd uit en
kreeg je de zenuwen.

Op zondag werd de melk niet opgehaald, dan
maakten we er kaas van. Toen onze oudste zoon
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Tijmen ‘s morgens om half zeven hier in de
voorkamer geboren werd, liep ik steeds heen
en weer want ik zat te melken. Het kwam me
dus eigenlijk niet zo goed uit en zodra hij
er was zel 1k tegen mijn vrouw:"Nu 1is alles
goed en red je je wel he?"

Later zijn we gaan werken met een ronde wei-
dewagen waar de koeien aan vastgezet werden.
Ik kon er niet aan wennen, dat Jje al die
keteltjes leeg moest gooien in de bussen, dat
was zo’'n gedoe dat ik op het punt gestaan heb
om dat ding weg te doen. Daarna kregen we een
tank met slangen er aan die je aan de uilers
van de koeien bevestigde, dus liep de melk zo
de tank in, dat was een hele verbetering. De
melk wordt nu 3 keer per week opgehaald, wat
dat betreft is het een stuk rustiger gewor-
den. Je bent niet meer zo aan tijd gebonden
s morgens. Weet je waar ik wel eens aan moet

Wim en Tijmen Blom bij de weidewagen (melkmachine)
gemaakt door Hendrik van Hamersveld. Foto: + 1970.
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denken als ik aan het melken ben? Dat stads-
mensen wel melk kopen,maar dat ze niet eens
weten dat de melk van de koe komt. Als je
stadsmensen vertelt dat aardappelen aan de
boom groeien, geloven ze het. Die mensen zijn
er echt hoor. Tegenwoordig minder want =ze
worden een beetje wijzer gemaakt door de
televisie.

Alles werd vroeger met de hand gedaan. Als de
koeien 3 dagen op stal stonden moesten de
groepen leeggeschept worden in de strontkar,
paard er voor en weg er mee. Ik heb er zelf
ook honderden weggebracht, misschien wel
duizenden. De mest werd de hele winter door
over het land gestrooid, tegenwoordig mag dat
niet meer hé? Er was natuurlijk veel minder
mest in die tijd, omdat er veel minder koeien
waren. Ook ging er vroeger veel mest verlo-
ren, want als je het in oktober, november
over het land uitstrooide werd het voor een
groot deel door de najaarsstormen en de regen
weggespoeld. De mooiste tijd om het land te
bemesten is februari. Dan komt er leven in
het grasland en nemen de gewassen de mest het
beste op.

Het wat hier eigenlijk een gemengd bedrijfje,
we hadden ook heel wat bouwland. Een deel wvan
ons land lag aan de Laarderweg ten westen van
de begraafplaats, daar waar nu Rijksweg 27
loopt. Daar verbouwden we rogge, haver, Dbie-
ten en aardappels. Rogge maaien was een heel
karwei. Je stond de hele dag te hakken met de
zicht (kleine zeis) en de mathaak, daarna
werd het op schoven gezet en zodra het droog
was naar huis gebracht. Daar begon het dor-
sen. De hele buurt hielp mee maar wij hielpen
op onze beurt de buren weer, je hielp elkaar.

Ons land strekte zich uit van de Meentweg tot
aan de Gooilersgracht. Waar nu de Noordbuurt
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is woonden vroeger Lumen Eek en z’n dochter
Mietje getrouwd met Peel v.d. Tweel. Als we
daar aan 't maaien waren hoorde Jje Mietje
soms roepen: "Vader, kom je koffie drinken?"
Dan hoorde hij het niet en riep ze nog har-
der: "Vader, kom je koffie drinken?" en dan
schreeuwde hij: "Moet ik soms draven?" Die
ouwe man hé, eerlijk hoor. We hadden daar ook
knollen voor de koeien en zodra die er uit
waren, ploegden we het land om om er weer
rogge te zaaien, winterrogge. Ik heb heel wat
afgezicht (zicht=kleine zeis) op die grond.
Nadat alle rogge er af was, werd het opgezet
met een band er om, hokken noemen we dat. En

Joop Blom is bezig rogge te zaalen voor de gebroeders
Gert en Kees Roothart op hun land langs de Laarderweg,
waar nu de A27 loopt. Op de achtergrond de contouren van
het voormalig woonwagenkamp. De foto 1s rond 1972 ge-
maakt door Ernst Nieuwenhuis. Het land van Joop Blom lag
ten zuiden van dat van Roothart.

74- HKE




wat was je groos(trots)
hele akker op hok stond!

op het moment dat de

Zo'n dertig jaar geleden wilde de gemeente
Eemnes dat land van ons kopen voor de nieuwe
Noordbuurt. Ik heb het tot aan de A27 ver-
kocht. Ze wilden eigenlijk alles hebben maar
voor het achterste gedeelte wilden =ze niet
genoeg betalen, zodat ik dat niet heb gedaan.
Van het resterende stuk land heb ik een ge-
deelte verkocht aan Rijkswaterstaat en de
rest aan de gebroeders De Bruijn.

In die tijd had je nog een kampie hier, een
kampie daar en de bedoeling van de ruilverka-
veling was dat je je land allemaal bij elkaar
zou krijgen. Wat ons betreft is dat aardig
gelukt. We hebben wat gekocht van de Erven
Smit wuit Laren, van Arie Kool, Peter Midde-
laar, Jan van Wijk, wvan mijn neef hiernaast
en er nog wat huurland bij gekocht. Volgend
jaar hoop i1k het nog korter bij te krijgen,
want dan komt de toedeling wvan de laatste
verkaveling.

De boerderijen achterin de polder vind ik wel
mooi staan, vooraan niet. Achterin wordt het
land nu beter benut dus brengt het veel meer
op. Vroeger werden alle sloten met de hand
uitgehaald, de hele Eemnesser polder met een
zeisje gemaaid en het hooi moest allemaal
naar voren gehaald worden dus wat dat betreft
is het een stuk verbeterd.

Met de vorige ruilverkaveling 1is zelfs de
hoge dijk die hier lag om het water tegen te
houden met de hand weggegraven en werd de
grond met kiepkarretjes de polder ingebracht.
Die grond werd weer gebruikt om de wegen aan
te leggen. Voor die tijd moesten de boeren
door het land, over de wetering de maat in.
Half oktober moesten de opritten in de dijk
weer gevuld zijn omdat het zeewater kon ko-
men.
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Bart van Essen (rechts) (1899-1987) en Joop Blom bij de
boerderij van Paul Keet, Meentweg 35. De foto is + 1975
gemaakt door Paul Keet.

Weet je wat ook een hele vooruitgang is? Het
inkuilen wvan het gras. Wat hebben we een
branden tengevolge van hooibroei gehad hier
op Eemnes, verschrikkelijk. Nu wordt het
onder plastic ingekuild net zoals een wek-
fles. Als er maar een beetje lucht bij komt
blijft het niet goed. In het verleden werd
het gras groen en wel zomaar op een hoop
gereden, om er vervolgens een karrevracht
zand over te gooien. Bij het binnen komen van
de stal 's winters moest Jje je neus dicht-
knijpen z6 stonk het. Tegenwoordig kun je het
ingekuilde gras zelf haast eten zo lekker is
het.

Ik heb een jaar of 25 geboerd maar nu heeft
Tijmen, mijn oudste zoon de boerderij overge-
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nomen. Eigenlijk ben ik rustend boer, maar ik
melk elke ochtend nog mee hoor. Wij hebben op
"t ogenblik 35 melkkoeien, want je moet reke-
ning houden met het quotum. Je kunt best meer
koeien gaan melken, maar dan krijg je er geen
cent voor. De een heeft meer quotum dan de
ander, je kunt namelijk quotum bij kopen.

Tk denk dat er niet veel boeren over zullen
blijven op Eemnes. Je kunt ze nu al op twee
handen tellen. Wij zitten nog op de Meentweg
maar als onze buren gaan klagen over hinder
moeten we ook weg, dat vind ik jammer. Wij
mogen eigenlijk een hinderwet hebben maar
laat degenen die naast ons komt wonen maar
een hinderwet nemen, zo denk ik er over hoor.
Als ze een koe horen schreeuwen kunnen ze
niet slapen en al die toestanden meer. Het is
niet eerlijk want ze weten van tevoren dat

Schoolkinderen op excursie in de hooiberg bij Joop Blom
op Meentweg 37.
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ze naast een boer komen wonen. Naast ons zijn
ook andere mensen komen wonen, dat gaat pri-
ma. We hadden van die kuilhopen daar achter
liggen en dat waait weleens een beetje. Daar-
om vroeg onze buurman of hij er wat coniferen
mocht neerzetten dan zag hij die kuilhopen
niet meer. Natuurlijk mocht hij dat, zodat
hij er nu totaal geen last meer van heeft. Zo
kun je het ook oplossen. Je moet gewoon met
elkaar gaan praten dan is er nooit iets aan
de hand. Wel vind ik dat de nieuwkomers zich
moeten aanpassen want ze weten dat ze 1in een
agrarische dorp komen wonen. Er zijn er wel
die dat doen hoor. Mijn opa heeft hier ge-
boerd, mijn eigen vader, ikzelf en nu Tijmen
weer dus het zou toch wel jammer zijn als Jje
vanwege de buren weg =zou moeten, dat zou
belachelijk zijn.

Mijn hobby is de groetentuin, daar kun Je me
elke dag vinden. Nu heb ik er weer een bende
spinazie gezaalid maar niet alleen voor ons-
zelf. De hele familie eet er van mee en 0ok
heb ik heel wat klantjes in Eemnes. Die
krijgt een emmer vol en die, zo gaat het
zomer en winter door.Verder verzorg ik de
kalfjes en voer ik de koeien, ja zo blijf je
aan de gang. Vanmiddag komt er een stel kin-
deren van de Mariaschool hier kijken.Er komen
hier vaker schoolkinderen, =zoals b.v. van de
Wegwijzer en nog andere scholen. Ze vinden
het op een oude boerderij leuker dan op een
nieuwe, want daar zijn ze zo uitgekeken. Wij
hebben een koppeltje konijnen en wat kippen.
Er lopen hier ook schapen met + 50 lammetjes
die zijn van mijn zoon Wim. Een oude boerde-
rij is toch anders dan dat nieuwe allemaal.
In een nieuwe boerderij loop je de stal rond
en ben je uitgekeken, het is er zo kaal.

7o, nu moet ik stoppen met mijn verhaal want
voordat je het weet staan de kinderen voor je
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neus.
Ik hoop dat ik je genoeg verteld heb over het
boerenleven in Eemnes vroeger en nu want het
zou inderdaad ontzettend jammer zijn als die
verhalen verloren zouden gaan. En ik vond het
nog leuk ook!"

"Meneer Joop, 1k weet zeker, dat ik uit naam
van alle leden van de Historische Kring Eem-
nes spreek als ik zeg: "Hartelijk bedankt,
want ze zullen er zeker net zo van genieten
als ik gedaan heb."

Henriet Liscaljet

Korte geschiedenis van het geslacht
Van Oostrum

Sinds 1843 woont er in Eemnes een familie Van
Oostrum. De voorouders van deze familie komen
uit de omgeving van de stad Utrecht. Het gaat
hier om een familie die wvan oorsprong Rooms-
Katholiek is. Via Werkhoven, Haarzuilens,
Maartensdijk en Soest komt deze familie Van
Oostrum naar Eemnes. Van oorsprong betreft
het een boerengeslacht, dat in Eemnes in de
moderne tijd onder andere een prominente
plaats in de middenstand verworven heeft.
Voor het begin gaan we terug naar de 16e
eeuw:

I Antonis Willemsz
ca. 1560 geboren

Van hem is alleen bekend dat hij in 1624 een
testament liet opmaken en dat hij toen in
Maarssen woonde. Hij had in ieder geval twee
zonen: Jacob en Willem. We vervolgen met de
eerste:
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1T Jacob Antonesz
geboren rond 1600

Eén van zijn vrouwen =zou Grietje Jansz ge-
weest zijn. Hij woonde onder andere in ‘'t
Geijn, een buurtschap onder Jutphaas. Wat
zijn nageslacht betreft zijn de namen van
vier zonen bekend: Anthonis, Harmen, Steven
en Gerrit. De laatste zet deze lijn voort:

ITT Gerrit Jacobsz
geboren rond 1630
trouwt

1. Marrichje Hendricks Breij
2. Maaijken Anthonis de Ridder

Hij woonde in ‘'t Geijn, onder Jutphaas op het
huis Rijpikerwaard. Uit zijn huwelijken =zijn
vier kinderen bekend: Jacob, Jannichje, An-
thonis en Hendrick.

Van de familievereniging "Oosterheem" ontvin-
gen we een overzicht waarin sprake is van een
zekere Hendrick Gerrits van Oostrum die in
1671 trouwde met Adriaantje Cornelis de Rid-
der. In een artikel in het blad van de Histo-
rische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzui-
lens (jrg.16 nr. 1, 1996) wordt deze genera-

tie overgeslagen. Daar gaat de lijn verder
met :

v Hendrik Gerrits wvan Oostrum
geboren 01-02-1674 Ijsselstein
gedoopt 't Geijn
trouwt ca. 1705
Christina (Stijntje) wvan Schaik

Hendrik was boer en schepen van het gerecht
Werkhoven. Hij woonde ook in Werkhoven. Bij
zijn overlijden werden zijn bezittingen ge-
schat op 4100 gulden. Uit zijn huwelijk met
Stijntje van Schaik zijn 7 kinderen geboren:
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4 zonen en 3 dochters.
Eén van de dochters was Johanna van Oostrum.
Ze bleef ongehuwd. In 1766 kocht ze voor 7500
gulden de boerderij Zorgwijk met 15)% morgen
grond op Themaat. Themaat was indertijd een
buurt onder de gemeente Haarzuilens. De boer-
derij is nog te vinden op het adres Smalle
Themaat 20.

Het was in die tijd =zeer bijzonder dat een
ongehuwde vrouw een boerderij kocht en zelf-
standig het boerenbedrijf runde. Toch heeft
Johanna dit gepresteerd. Ze overleed in 1793.
In haar testament was bepaald dat Bernardus
Welleman, haar knecht, zolang hij wilde op de
boerderij mocht blijven wonen. De Rooms-Ka-
tholieke armen van Vleuten en Themaat ontvin-
gen 1000 gulden. De boerderij werd toebedeeld
aan Willem wvan Oostrum, zoon van haar broer
Gerrit. Willem kreeg ook "een kast staande in
het voorhuijs, zijnde het bovenste gedeelte
een glaase kast en het onderste gedeelte een
kleerkast."

Een zoon van Hendrik van Oostrum en Stijntje
van Schaik was dus:

A% Gerrit wvan Oostrum
geboren ca. 1710

trouwt Utrecht 28-06-1738

Johanna van der Wel

Gerrit woonde in Utrecht. Uit zijn huwelijk
met Johanna van der Wel zijn twaalf kinderen
bekend: 8 dochters en 4 zonen. We vervolgen
de lijn met de oudste zoon:

VI Wilhelmus Matthias wvan Oostrum
gedoopt Utrecht (RK) 24-02-1739
overleden Haarzuilens (Themaat)

1805

trouwt Soest RK 10-01-1769




1. Gertrudis Rutgers de Beer
gedoopt Soest RK 16-12-1742
overleden Achterwetering 24-04-1784
2. Jannetje Geurts van Ruitenbeek
gedoopt Hamersveld RK 11-07-1756
overleden Haarzuilens 16-11-1832

Willem is opgevoed door zijn tante Johanna
van Oostrum, die ongehuwd Dbleef. In 1766
kocht zij de boerderij Zorgwijk in Haarzui-
lens.

Willem moet wel een ondernemende jongeman
geweest zijn. De beide vrouwen waar hij mee
trouwde, haalde hij uit Eemland. Het 1is nog
niet duidelijk waarom hij juist daar terecht
kwam. Misschien heeft hij er wel als knecht
gewerkt.

BID YOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Mavia Staal,

overleden den 13. Julij 18I0,

alsmede voor haar Eclitgenoot

Geverdis van Oosterum,

overleden den G. Mei 1813, in den ouderdom vanruim
61 jaren, en begraven den 11. dito, op het R.C.
Kerklof, te Soest.

10l D Ot e

Gij die den overledenen nog in liefde blijft gedenken,
Wilt door een goed gebed, de ziel een offer schenken.
Tot de PuiLipp. V: 8.
Gedenkt aan deze woorden:

Ontferm U mijner! Ontferm U mijner! Ten min-
sten gij mijne Vrienden, want de hand des Heeren
Leeft mij geraakt. Jop XIX: 21.

Laat ons lidden:
Onze Vader enz. Wees gegroet enz.

Dat de Overledenen rusten in Vrede.

Te Amersfoort, bij H. WOLTERS.

Gezamenlijk bidprentje van Maria Staal (1787-1840) en
haar man Gerardus van Oostrum (1783-1843) Ze woonden in
Soest.
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Zijn eerste vrouw, Geertruijd de Beer, was de
dochter van de schatrijke Soester boer Rutge-
res Willemse de Beer. Na zijn huwelijk met
haar ging het echtpaar wonen op een boerderij
in Achterwetering onder Maartensdijk. Uit dit
huwelijk zijn in ieder geval zeven kinderen
bekend: 4 dochters en 3 zonen. Eén van de
jongste kinderen was Gerrit, die later de
stamvader van de tak Van Oostrum in Soest en
Eemnes zou worden.

In 1786 trouwde Willem voor de tweede keer.
Zeven jaar later in 1793 overleed zijn tante
Johanna. Toen verhuisde Willem naar Themaat
om de boerderij Zorgwijk over te nemen. Daar
overleed hij in 1805. Uit zijn tweede huwe-
lijk kennen we de namen van vier kinderen:
een dochter Hanna (trouwde Jan Vielto) en
drie zoons: Geurt (1787-1836), Jacob (1789-
1867) en Jan (1797-1873). De laatste twee
namen de boerderij Zorgwijk in Haarzuilens
over na de dood van hun moeder.

Ons verhaal gaat verder met de eerder genoem-
de zoon uit het eerste huwelijk wvan Willem
van Oostrum:

VII Gerrit (Gerardus) wvan Oostrum
geboren Maartensdijk
gedoopt Utrecht
(RK Wittevrouwen) 30-01-1783
overleden Soest 06-05-1843
trouwt Soest 05-03-1810
Maria Hannesse Staal
gedoopt Socest (RK) 17-10-1787
overleden Soest 14-08-1840

Toen Gerrit ruim één jaar oud was, overleed
zijn moeder. Met =zijn twee zusjes en ene
broer kwam hij onder voogdij van Henricus de
Beer, Wilhelmus de Beer en Willem Verkerk.
Mogelijk is hij ook bij deze familie in Socest
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opgevoed. Zodoende 1is het verklaarbaar dat
hij trouwde met Maria Staal uit Socest. Zij
was de dochter van Johannes Hendrikse Staal,
wagenmaker en landbouwer en Richarda van
Logtensteijn. Na het huwelijk ging dit echt-
paar wonen 1in Maartensdijk. Mogelijk op de
boerderij in Achterwetering waar vader Willem
van Oostrum had gewoond.

Het gezin bleef er amper vijf jaar wonen.
Vanaf 1815 woonde de familie definitief in
Soest, in een boerderij aan het Kerkpad.

Uit het huwelijk wvan Gerrit en Maria Staal
zijn zestien kinderen geboren: elf zonen en
vijf dochters:

Wiy poor de ziel

van zaliger

JOHANNES VAN OOSTRUM

Geboren te Maartensdisk aen a5 Yrlifi3, vorrzien
van de l1H. Sacramenten der stervenden e
Jiemnes overlrdenm drn 30 Decesmber 188; en
begraven aldaar op het R. K. Aerkhof den
8 Yanmwuari 1888,
| De benauwdheden mijns harten zijn talrijk geworden;
Heer! trek mij uit mijnen nood, zie op mijne vernede-
ring en mijn lijden en vergeef mij mijne misslagen.
Ps. Vg, 18,
(Mijne kindercn) ait God mijne siel 7al ontvangen
hebben, begraaft dan mijn lichaam en eertuwe moeder

alle dagen haars levens. Tob. 1V 1 a1,
Hebt alle dagen van nw leven God voor oogen, en
zorgt dat gij nooit in eene zonde toestemt en veron-
achtzaamt de geboden van den Heer uwen God niet,
Tob. IV : 6,
Vergeet niet wat ik voor u gedaan hel) en heipt
mij door uwe gebeden tot God. Tob. LV : 6.

Laat ons bidden.

Wij smeeken U, o Godl verlcen aan Uwen dienaar
| Johnannes kwijtschelding van al zijne zouden en
swnkheden, en laat hem deelhebben in het geluk Uwer
vitverkorenen, Dit bidden wij U door Jesus Christus

onzen Heer, Amen,

Onze Vader ... Wees gegroet . ..

Dat hij ruste in vrede!

Utrecht, Wed, J. R, van Rossum,

1
i
i
| :
' A

Bidprentje van Johannes van Oostrum (1813-1887). Hij
woonde op Wakkerendijk 288.
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Hoogstwaarschijnlijk 1is dit de boerderij Wakkerendijk
288. In 1843 kocht Hannes van Oostrum (1813-1887) deze
boerderij. Later woonde er zijn zoon Peter en nog later
Van Bethlehem. De boerderij is afgebroken in 1935.

- Rijkje (1812-1879) trouwde met Gijsbertus
Cornelisz Hilhorst;

- Wouter (geb. 1816) trouwde met Engeltje
Koenen;

- Geertruij (1820-1866) trouwde met Evert
Claesz Grift;

- Gerrit (1827-1890) trouwde met Grietije
Fokken.

Wij vervolgen ons verhaal met de op één na

oudste zoon van Gerrit en Maria Staal:

VIII Johannes van Oostrum
geboren Maartensdijk 25-06-1813
overleden Eemnes 30-12-1887
trouwt Soest 16-01-1840
Barbara Dijkman
geboren Socest 06-12-1812
overleden Eemnes 06-01-1889
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Na hun huwelijk woonde dit echtpaar nog drie
jaar in Soest. Johannes was landbouwer en op
2 november 1843 kocht hij voor 5105 gulden de
boerderij Wakkerendijk 288 in Eemnes wvan de
familie Van Eijden. Hannis bleef er met zijn
gezin wonen tot zijn dood in 1887.

Zijn wvrouw Barbara Dijkman was een dochter

van Peter Michielse Dijkman en Wilhelmina

Schimmel. Uit haar huwelijk met Hannis van

Oostrum zijn twaalf kinderen geboren: 6 doch-

ters en 6 zonen:

- Wilhelmina (1840-1913) trouwde in 1864 met
Peter Bieshaar. Dit echtpaar woonde op de
boerderij "Bamboes" aan de Seldenrijkweg 2;

Gerrit wvan Oostrum (1842-1922) en =zijn tweede vrouw
Aartje v.d. Hoven (1852-1929). Ze woonden op Wakkeren-
dijk 276. De foto is van + 1900.
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- Jannetje (geb. 1849) trouwde in 1888 met
Jan Walet (Leusden) en in 1899 met Jan Nap
(Zegveld) ;

- Rijkje (1851-1933) bleef ongehuwd. Ze heeft
op vele plaatsen in de huishouding gewerkt.

Op het laatst wvan haar leven woonde ze op
Wakkerendijk 202;

- Mietje (1854-1918) trouwde in 1884 met Jan
Schoonderbeek in Hoogland.

Twee zonen van Hannis van Oostrum en Barbara
Dijkman kregen nageslacht: Gerrit en Pieter.
We vervolgen het verhaal nu met Gerrit:

IX.a Gerrit van Oostrum

geboren Soest 29-01-1842
overleden Eemnes 19-12-1922
trouwt Laren NH 03-05-1876
1. Neeltje Smit

geboren Laren 01-06-1845
overleden Eemnes 16-09-1877
trouwt Hoogland 16-11-1882
2. Aartje van den Hoven
geboren Hoogland 10-05-1852
overleden Eemnes 17-04-1929

Ook Gerrit wvan Oostrum was landbouwer. Hij
vestigde =zich op de boerderij Wakkerendijk
276, 1lets ten noorden van de boerderij wvan
zijn ouders (Wakkerendijk 288).

Zijn eerste vrouw Neeltje Smit was een doch-
ter van Gijsbert Steven Smit, landbouwer te
Laren en Truijtje Bakker. Ruim een jaar nadat
ze getrouwd waren, op 17 mei 1877 werd een
zoon Johannes geboren. Vier maanden later
sloeg het noodlot toe: moeder Neeltje kwam te
overlijden.

Drie jaar later was het opnieuw raak! Op 29
september 1880, ’'s morgens vroeg, brak er
brand uit in de boerderij Wakkerendijk 276.
Er werd grote schade aangericht en het drie
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Boerderij Wakkerendijk 276. Hier woonden Gerrit van
Oostrum (1843-1922) en zijn zoon Peter tot 1938. Daarna
woonde Kees Blom er. Afgebroken + 1976.

jaar oude zoontje Johannes kon maar ternau-
wernood gered worden door één van zijn tan-
tes. In de Gooi-en Eemlander van 2 oktober
1880 stond het volgende verslag:

De Gooi- en Eemlander van zaterdag 2 october
1880, no. 40, 9e jaargang.

Eemnes 29 september 1880
Betreft: Boerderij Wakkerendijk 276 wvan Gart
van Oostrum.

Hedenmorgen vroeg werd de boerderij van Van
Oostrum in de Wijk Binnendijk, vermoedelijk
door het omvallen van een petroleum-nachtlamp
in de asch gelegd.

Een moederloos, vierjarig knaapje was alleen
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te huis en zou in zijn slaapstede verbrand
zijn, wanneer zijn tante hem niet juist nog

bij tijds was komen redden.
bezweek onder hare voeten,

De brandende trap
zoodat zij met het

geredde kind op den grond viel, waarbij zij
zich ernstig aan het rechteroog bezeerde. De

ulitstekende brandweer,
van Buitendijk, was

zoo van Binnen-, als
ijlings

aangerukt, en

beperkte den brand tot het woonhuis. De hooi-
berg bleef, door beleidvol en krachtig hande-

len der spuitgasten,
gedroegen, en bedaard en
hunner aanvoerders

.!.

Gedenk in uwe gebeden de ziel
« , wvan Zaliger

Gerrit van Oostrum,

geboren te S)est den 13 Februari
1843, voorzien van de H.H. Sacra-
menten der Stervenden overleden
te Ecmnes den 19 Dec. 1922 en
begraven ophet R. K. Keikhof al-
daar den 23 Dec. d.a.v,

Het licht van uw aansc}vijn, o
Heer, is over mij verschenen , Gij
hebt l’»“de( }napv in mijn hart ge-
geven. lk zal‘in vrede slapen en
rusten, want Gij alleen, Hcer, hebt
mij in hoop gesteld.

. Ps. VII: 18,

Op uwe barmhartigheid heb ik
gehoopt, o Heerl Mijn hart zal zich
verheugen in Uw heil; ik zal den
Heer loven, die mij zooveel goeds
bewezen hee‘t; ik zal den Naam
des Allerhoogsten lofzingen.

Pa. XI : 16.

Onze Vader. Wees gegroet.
R. L P.

Bidprentjes van Gerrit van Oostrum

v.d. Hoven (1852-1929).

voorbeeldig =zich
stipt de bevelen
opvolgden, geheel ge-

.1.

¥ e Ziel van Zaliger
fiarie van den Hoven
weduwe  van
Gerrit van Oostrum
Ceboren te Hoogland 10 Mer 1852,
de 11 Sacramenten dey
tededile |
nd aldaar hegraven o)
R. K. Kerkhot
/\! was ceny \‘lll"vl en “;v
recht. vreesde God en week
af van het kwaad Job I 1.
Gods welbehagen is in
dic in cenvoud wandelen.
Spreuk XI: 20.
Die den Heer vreest, zal
gelukkig zijn op het einde zijns
levens en zal gezegend worden
op den dag van zijn dood
Eccl. 1: 33
Weest niet bedroefd, gelijk
zij. die geen hoop hebben.
I Thess. IV: 12
Helpt mij door uwe gebeden
fot God. Rom. XVI: 30.
Ounze Vader — Wees gegroet

R. 17 D,

H. J. Luijf - Eemnes

(1843-1922) en Aartje
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spaard. De woning was helaas te laag, de
inboedel, waaronder eene aanzienlijke hoe-
veelheid graan, in het geheel niet verzekerd.
De schade is dan ook aanzienlijk. Van Oost-
rum’s buurman Meernik, ontdekte den Dbrand,
redde eenig vee, trachtte, doch vergeefs, den
brand te keeren, en zond dadelijk een paard
om de spuit van Binnendijk te halen. Deze,
uit de fabriek wvan Belder en Co, onlangs
aangekocht, verbaasde ieder door hare uitmun-
tende werking. De Buitendijksche spuit bleek
ook nog zeer goed te zijn.

Uit goede bron kan gemeld worden, dat de
nieuwe burgemeester, die spoedig met een
spuit uit zijn woonplaats Baarn te hulp was
gesneld, verklaard heeft, met groote ingeno-
menheid te hebben bemerkt hoezeer hij op den
flinken geest, die alhier onder den ingezete-
nen heerscht, kan rekenen. Eendrachtig werkte
eenieder krachtig mede om te redden wat nog
te redden was.

De Eemnessers hebben getoond dat zij elkander
getrouw zijn, en er in de ure des gevaars Op
hen kan gerekend worden.

Ruim twee jaar na de grote brand in zijn
boerderij hertrouwde Gerrit wvan Oostrum in
1882 met Aartje wvan den Hoven uit Hoogland.
Ze was een dochter van Gijsbert van den Hoven
en Gijsbertje van de Wolfshaar.

Hun huwelijk hield langer stand. Er werden
vijf kinderen uit geboren: 3 zonen en 2 doch-
ters. De dochters zijn Jjong gestorven. De
ZOONs waren:

- Gijs van Oostrum (1883-1962)
Hij begon als uitvoerder voor een architect
uit Hilversum. Daarna werkte hij jaren als
chauffeur-tuinman bij de heer Van Wouden-
berg in Bussum, die een textielzaak in
Amsterdam had.
Zijn eerste vrouw was Dieuwke van der Werf,
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getrouwd in 1911, die enige jaren na de
geboorte van haar enige kind Dominicus 1is
overleden. Het Jjongetje 1is tijdens haar
ziekte en na haar doodeen tijd lang ver-
zorgd door grootmoeder Aartje wvan den Ho-
ven.
Gijs van Oostrum hertrouwde met Alida Geer-
truida Voorn. Uit dit huwelijk zijn drie
kinderen geboren. Eén ervan werd pastoor en
deken in Deventer.

- Antonie van Oostrum (1891-1943).
Hij wverhuisde in 1929 naar Laren. Hij
trouwde met Elizabeth Calis. Ze woonden op
de P.C. v.d. Brinkweg 17. Uit hun huwelijk
zijn geen kinderen geboren.

De tweede =zoon van Gerrit van Oostrum en

Aartje van den Hoven was:

v.l.n.r. Peter van Oostrum (1889-1979) dochter Aartje
(geb. 1933) en zijn vrouw Trijntje Schipper (1896-1980).
Foto: + 1936

HKE- 91




Peter van Oostrum

geboren Eemnes 21-01-1889
overleden Eemnes 25-02-1979
trouwt Eemnes 20-10-1931
Trijntje Schipper

geboren Wognum 07-09-1896
overleden Baarn 27-04-1980

Hij werd geboren op de boerderi] Wakkerendijk
276. Hij ging naar de Openbare Lagere school
in Eemnes bij Meester Staal. Daar was hij in
zijn tijd de beste van de klas. Meester Staal
stelde wvoor dat hij voor schoolmeester zou
gaan leren, maar dat wilden zijn ouders niet.
Peter was een plichtsgetrouwe jongen. Op
zondagmiddag kreeg hij met andere jongeren
godsdienstles van de pastoor. Op een keer zat
hij daar alleen met Jaap van Kesie Karel (van
Wegen) . Alle anderen waren gaan schaatsen. De
twee jongens kregen hiervoor een pluim op hun
hoed.

. =

Boerderij Oud Eemnesserweg 7. Gebouwd in 1938. Bewoond
doorlPeter van Oostrum en tegenwoordig door zijn dochter
Aartje en haar man Wim van Daatselaar.
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Getuigschrift van Peter van Oostrum (1889-1979) dat hij
ontving bij het verlaten van de Openbare Lagere School
In Eemnes in 1903.
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STAMBOOM VAN HET
GESLACHT VAN OOSTRUM

Anthonis Willemsz ca. 1560 Ma
l

Jacob Anthonisz ca. 1590 't G

Gerrit Jacobsz. x (1) Marrichj

ca. 1620 't Geijn

Hendrik van Oostrum
ca. 1675 Werkhoven

(2) Maayker

X Christina va

Johanna van Oostrum
(+/- 1720 - 1793)
Ongehuwd

Themaat - Haarzuilens
Boerderij zorgwijk

Gerrit van Oostrum
(ca. 1710- )
Utrecht

X Johanna v.c

[
Willem van Oostrum

X

(1) Gertrudis

(1739 - 1805) (1742 -1
Maartensdijk X (2) Jannetje
Haarzuilens (1756 -1¢

[
(1)Gerardus van Oostrum

(1783 - 1843)
Maartensdijk/Soest

x Maria Hann

(1787 - 184

I
Johannes van Oostrum

x Barbara Dij

(1813 - 1887) (1812 - 188
Soest/Wakkerendijk 288
.
Pieter van Oostrum x Aaltje Schouten
(1857 - 1937) (1863 - 1919)
Wakkerendijk 288 / Baarn
| l I |
Johannes Evert Dirk Alida (1) Joha
van Oostrum van Oostrum van Oostrum van Oostrum van ¢
(1887 - 1962) (1888 - ? ) (1893 - 7 ) (1904 - 1975) (1877
Baarn Baarn Baarn Seldq
X X X X Wakl1
Veronica De Gooyer Aleida G. Anthonius — X
Ypma de Ruiter Beemer Gijsjq
(1873
Piet van Oostrum Geralrdus E. (Gert) Ev'ert Gijsh
Missionaris van Oostrum van Oostrum van (
Australisch (1903 - 1962) (1909 - 1966) (1913
Nieuw - Guinea Wakkerendijk 188 W’dijk 68/170/186 Soe
X X X
Cornelia Dijkman Maria-Wilhelmina Smits Corn
(1906 - ) (1906 - 1948) (190
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onder Jutphaas

ndricks Brey
ithonis de Ridder

chaik

el

kgers de Beer

Staal

—
[Serrit van Oostrum

x(1) Neeltje Smit

rts van Ruitenbeek
|
|
|
|

1842 - 1922) (1845 - 1877)
Vakkerendijk 276 X(2) Aartje van de Hoven
| (1852 - 1929)
I
(2) Gijsbertus (2) Peter (2) Antonie

um van Oostrum van Oostrum van Oostrum
D24 ) (1883 - 1962) (1889 - 1979) (1891 - 1943)
[weg 6 Bussum Wakkerendijk 276 Laren
dijk 208 x (1) Oud Eemnesserweg 7

Dieuwke v.d. Werf X X
jer x (2) Trijntje Schipper Elisabeth Calis
D34 ) Alida G. Voorn (1896 - 1980)

1 :

b J. (Bep) Johannes G. (Jo) Aartje
um van Oostrum van Oostrum
66) (1914 - 1980) (1933- )

Wakkerendijk 208 Oud-Eemnessserweg 7

¢ X
meeing Margaretha-Maria Groen Wilhelminus B. van Daatselaar
95) (1919- )
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Na de lagere school ging Peter thuis op de
boerderij werken. Toen =zijn ouders ouder
werden, heeft hij hen verzorgd tot aan het
einde. Vooral voor zijn moeder Aartje is hij
erg goed geweest.

Peter was een vroom man. Hij had een akelige
hekel aan vloeken. Daarom heeft hij zo'n
beetje zijn hele leven op het moment dat hij
zou willen vloeken gebruik gemaakt wvan de
uitdrukking "God help me". Dit werd dan ook
zijn bijnaam op Eemnes. Men sprak van Peter
God Help of van God Help me!

Twee jaar na de dood van zijn moeder is Peter
in 1931 op 42-jarige leeftijd getrouwd. Uit
dit huwelijk is in 1933 nog een dochter Aar-
tje geboren. Ondertussen had Peter de ouder-
lijke boerderij op Wakkerendijk 276 overgeno-
men. In die tijd deden zich op de grens met
Baarn bijzondere ontwikkelingen voor. Men
ging de aanleg van Rijksweg 1 voorbereiden.
Daarvoor zou onder andere de boerderij wvan
Peter moeten wijken. Peter werd "weggekocht"
door Rijkswaterstaat en kon meer westelijk op
zijn land een nieuwe boerderij laten bouwen.
Dit pand werd gebouwd door Hendrik Eggenkamp
en kwam in 1938 klaar. Het is nu te vinden op
het adres Oud-Eemnesserweg 7.

De voormalige buren van de Wakkerendijk wvon-
den dat Peter wel geboft had. Buurvrouw Gijs-
je de Koning van Wakkerendijk 278 slaakte de
kreet: "het geluk heeft bij ons voor de deur
gestaan maar het wou er niet in komen."

Peter heeft altijd hard moeten werken in het
boerenbedrijf. Tijd voor hobby’s was er niet.
Wel wilde hij altijd bijzonder graag op de
hoogte blijven van het laatste nieuws.

Hij ging altijd ruimschoots op tijd naar de
kerk. Op zondag begon de Hoogmis om 10 uur en
Peter zorgde ervoor, dat hij om 10 over half
10 bij de kerk was. Als de mensen op de dijk
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hem naar de kerk zagen fietsen dan wisten ze
dat het tijd was om zich te kleden en ook
naar de kerk te gaan.

Na de Hoogmis fietste hij samen met Arie en
Han Stalenhoef terug. Ze hadden met z’'n drie-
tjes dan de hele dijk nodig!

Samen met zijn vrouw heeft Peter nog een
mooie oude dag gehad.

Ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag op 21
januari 1979 heeft pastoor Van Huik een spe-
ciale mis aan huis opgedragen. Het was op een
zondagmiddag; het was echt een waardig af-
scheid. Ruim een maand daarna is Peter over-
leden. Zijn vrouw Catrien overleed ruim een
jaar daarna.

Ze lieten zoals vermeld één dochter na:

. N
}

Bid voor de ziel van zaliger

Johannes van Oostrum
Lchtgenoot van
Gijsberta Kuijer.
Na voorzien te sijn van de IL1L Sacra-
menten der Stervenden, onverwachtover-
leden na hevige pijnenin de R. K. Zicken-
verpleging te Laren 1 Maart 1924 in den
m|(i(rd.mn \1” 47 ‘l'll cn begraven te
Ilemues np et R. K. Kerkhoi aldaar
(an Y Maart 1924.

1k hieh den gocden stripe zestreden, mijn
loopbaan voluird o har "taverge 1s my
de kroon der pe | divheid wep gelegd,
wellkke de Heer ain ® ggiviardis rechter
mij zal schenken. 3 ’ .'
1ij was cen gui0sw L chigedoot en
rorgvuldig vader, dic ziin »\lmu ren in de
vreeze des Heeren opvpedide en het belang
van zijn huisgezin met jye- hehartigde,
Dierbare echtgenoote ¢n Kinderen i
@a van u hcen en beveel u en, yi'in
Kinderen aan God. Neem tot Hl.n w
* toevlucht, Hij zal u troosten,: stersie en
"*kracht geven omonze kinderen voor hem
op te voeden.
Gij allen die mij dierbaar waart bid
voor mij.

Bidprentje van Johannes van Oostrum (1877-1924). Hij
woonde op Seldenrijkweg 6.
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Adrina Afra van Oostrum

geboren Eemnes 06-02-1933

trouwt in Eemnes 14-05-1957
Wilhelmus Bartholomeus van Daatse-
laar

Naar haar MULO-opleiding in Laren kreeg Aar-
tje een baan op het gemeentehuis van Eemnes.
Ze werd er typiste, archiefmedewerkster, ma-
nusje van alles. Vanaf 1951 tot haar huwelijk
in 1957 had ze er een volledige baan. Daarna
heeft ze er tot 1959 nog part-time gewerkt.
Samen met haar man Wim nam ze de ouderlijke
boerderij op Oud Eemnesserweg 7 over. Ze
kregen er een dochter en een zoon.

We gaan nu verder met de enige zoon van Ger-
rit van Oostrum en Neeltje Smit:

X.b Johannes van Oostrum
geboren Eemnes 17-05-1877
overleden Laren 01-03-1924
trouwt Eemnes 12-11-1901
Gijsje Kuijer
geboren Eemnes 24-05-1873
overleden Eemnes 05-10-1934

Ook Hannes van Oostrum werd landbouwer. Hij
trouwde de boerendochter Gijsje Kuijer. Haar
ouders waren Evert Kuijer en Maria van Dalen
(Wakkerendijk 150). Waarschijnlijk al snel na
hun huwelijk zijn Hannes en Gijsje gaan wonen
op Seldenrijkweg 6. Het was een hard bestaan.
Hannes schijnt ook wel eens van de veemarkt
thuisgekomen te zijn met dezelfde koe die hij
's morgens verkocht had.

In 1923 wilden Hannes en zijn gezin hun geluk
ergens anders gaan beproeven. Op 8 maart 1923
verhuisde de familie van Eemnes naar Neder-
horst den Berg, waar men ging wonen op de
boerderij "Holland" in de Horstermeerpolder.
Daar zat het geluk ook weer niet mee. Volgens
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kleinzoon Johan at een koe daar met vijf
bekken; het was allemaal veengrond, slechte
grond. Hannes =zag al snel in dat het geen
goede keuze geweest was en 4 april 1923 (een
maand later dus) verhuisde de familie weer
naar Eemnes terug. Men ging toen wonen op
Wakkerendijk 208. Bijna een jaar later moest
Hannes geopereerd worden aan een breuk. Kort
na de ingreep kwamen er complicaties en snel
en onverwacht is hij daaraan overleden. Han-
nes was de eerste Eemnesser die in het Sint
Jansziekenhuis in Laren overleden is (1 maart
1924) .

Zijn vrouw zette de boerderij met de kinderen
voort. Gijsje Kuijer was een zware vrouw. Na
een ziekbed van maanden woog ze aan het eind
van haar leven nog ver boven de 200 pond. Ze

Gijsje Kuijer (1873-1934) gehuwd met Johannes van Oost-
rum.
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(geb. 1906)

stierf in

Gert van Oostrum (1903-1962) en =zijn vrouw Cor Dijkman

bij het ringsteken rond 1927.

1934,

Uit het huwelijk wvan Hannes en Gijsje zijn
negen kinderen geboren: vier dochters en vijf

zonen.

Eén zoon en één dochter zijn jong gestorven.
De overige dochters waren:
- Maria Cornelia (1904-?) trouwde in 1926 met

Jo v.d.

Belt. Dit paar ging in Soest wonen;

- Cornelia Clasina (1910-?) trouwde met Kees

Bakker.

Dit paar woonde op boerderij "De

Hoefslag" in Barneveld;

- Adriana
trouwd

(Ali) (1916-?) 1is twee keer ge-
geweest. Ze was Jjarenlang cheffin

bij Jamin in Baarn.
We vervolgen met de zonen van Johannes van
Oostrum en Gijsje Kuijer:

XI.a

Gerardus Everadus van Oostrum
geboren Eemnes 30-07-1903
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overleden Eemnes 20-09-1962
trouwt Baarn 27-06-1928
Cornelia Dijkman

geboren 01-08-1906

Als de overleveringen kloppen is hij geboren
in het huis Seldenrijkweg 6.

Zijn ouders hadden het niet breed. Van Gert
is het wverhaal bekend, dat hij in zijn jeugd
met wat andere jongens nog wel eens aan een
extra centje wist te komen. Teus Stoutenburg
had twee zwarte peerden. Op een keer zagen
Gert en zijn kornuiten de paarden in de pol-
der lopen. Ze bonden een teil aan de staart
van één van de paarden, waarna het beest de
sloot inrende. De jongens haalden hulp om het
dier uit de sloot te halen waarna ze van Teus
Stoutenburg als beloning een gulden kregen.

Na de lagere school ging Gert naar de land-
bouwschool. Op een avond toen hij in het
donker terugkwam van school hoorde hij gerit-
sel in de bramenstruiken langs de Seldenrijk-
weg. Hij scheen met zijn licht bij en keek
toen recht 1in een paar ogen. Geschrokken
rende hij naar huis. Daar werd hij toch weer
nieuwsgierig, pakte een stormlamp en ging
terug naar de plek. Daar zag hij dat het één
van zijn schapen was die vast zat in de bra-
menstruiken.

In de jaren twintig leerde hij zijn vrouw Cor
Dijkman kennen bij de Sint Jansprocessie 1in
Laren waar ze allebei stonden te kijken. Cor
was de dochter van een melkboer uit Baarn. Ze
ging er zelf ook op uit om melk te venten met
de transportfiets.

Na hun huwelijk in 1928 ging het paar eerst
inwonen bij de moeder van Gert op Wakkeren-
dijk 208.

In 1932 kocht Gert voor 7500 gulden de boer-
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derij Wakkerendijk 188 met 2% ha. land. In
die tijd moet hij ook begonnen zijn met melk-
rijden voor de melkfabriek "De Goede Verwach-
ting" in Blaricum. Hij reed met =zijn paard
voor een platte wagen waar wel zo’'n 70 a 80
melkbussen op konden. Hij heeft één paard
gehad dat 16 jaar voor zijn wagen heeft gelo-
pen. Gert ging alle Eemnesser klanten van "De
Goede Verwachting" af. Hij heeft dit 23 jaar
gedaan. Toen de fabriek in Blaricum ging
sluiten, zou hij naar Hilversum moeten gaan.
Daar zou hij met een auto moeten gaan rijden.
Gert had daar geen zin. Hij had trouwens niet
eens een rijbewijs. Toen is hij dus gestopt

Gert van Oostrum (1903-1962). Hij woonde op de boerderij
Wakkerendijk 188.
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Gert wvan Oostrum (1903-1962) met zijn oudste dochter Jo
(geb. 1929).

met het melkrijden.

In die tijd had Gert ook een grote slee thuis
waar hij ’'s winters de melk mee ophaalde als
er veel sneeuw lag. Hij reed door heel Eem-
nes. Hij ging tot achter aan de Meentweg bij
Jan Riest (Hilhorst), Meentweg 123. Daar
dronk hij altijd koffie. Zijn vrouw gaf daar-
voor eens in de veertien dagen een pak koffie
mee. De wijkzuster Zr.Prudentiana reed ook
wel eens mee op de wagen van Gert. Voor een
enkele boer moest hij warm water meenemen van
de fabriek in Blaricum. Er ging dan een =zak
overheen om het water op temperatuur te hou-
den. Bij koud weer ging Gert er lekker boven-
op zitten.

Uit het huwelijk van Gert van Oostrum en Cor

Dijkman zijn =zes kinderen geboren: één =zoon
en vijf dochters.
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De zoon was

- Joahnnes (Han) Antonie wvan Oostrum geboren
1933
trouwt Eemnes 08-05-1964
Johanna Gijsbertha van der Tweel
(geb. 1939)
Han nam de boerderij Wakkerendijk 188 wvan
zijn vader over. Daar heeft hij met =zijn
gezin gewoond tot april 1993. Toen volgde
de verhuizing naar een nieuwe boerderij 1in
de polder: Geerenweg 6;

- De oudste dochter Jo (geboren 1929) trouwde
Arie v.d. Boom;

- De tweede dochter Nel (geboren 1930) trouw-
de Wim Hilhorst (geboren 1920) (kwekerij
Oud Eemnesserweg 15).

XI.b Everardus (Evert) wvan Oostrum
geboren Eemnes 16-03-1909
overleden Laren 29-04-1966
trouwt Bussum 21-01-1931
Maria Wilhelmina Smits
geboren Velden (L) 22-02-1906
overleden Eemnes 04-07-1948

In zijn jonge jaren is Evert komen te werken
bij een fouragehandel in Hilversum. Hij moet
daar ook nog chauffeur geweest zijn. Mogelijk
heeft hij toen als zodanig een ongeluk gehad
waarbij zijn halve linkerarm verlamd is ge-
raakt: een handicap voor zijn verdere leven.
Na enige tijd is hij gaan werken in de Kweke-
rij van Van Dijk op de grens van Laren en
Eemnes. Daar is hij zijn verdere leven blij-
ven werken in de tuinderij en boomkwekerij.
Al jong leerde hij zijn toekomstige vrouw
Maria Wilhelmina Smits kennen. Ze woonde toen
in Bussum en was in deze omgeving in betrek-
king. Ze was afkomstig uit Limburg en was in
Venlo één van de beste sigarenmaaksters ge-
weest.
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Na hun huwelijk ging het paar wonen op Wakke-
rendijk 68, de boerderij van Jan Jakkie. Al-
leen het voorste deel werd gehuurd. De R.K.
kerk van Eemnes was eigenaar van deze boerde-
rij. Evert en zijn vrouw konden het wvoorste
deel huren voor een redelijke prijs: twee
dagen schoonmaken in de kerk. Na een paar
jaar verhuisde het gezin naar Wakkerendijk
170: het strak aan de weg gelegen deel naast
de smederij. Daar werden vele kinderen gebo-
ren en beleefde het gezin ook de oorlog. Er
moest de nodige moeite gedaan worden om aan
voedsel te komen. Zo 1is Evert eens met een
geleende handkar van Teus Schotsman lopend
naar Dedemsvaart gegaan om aardappels te

Evert van Oostrum (1909-1966). Deze foto is van + 1965.

106- HKE




Maria Wilhelmina Smits (1906-1948) gehuwd met Evert van
Oostrum

halen.

Evert en zijn vrouw kregen 10 kinderen: vijf
dochters en vijf zonen. Enkele =zijn jong
gestorven. Helaas overleed de moeder Maria
Wilhelmina Smits in 1948 ook op jonge leef-
tijd. Vader Evert heeft verder allen de zorg
voor zijn grote gezin gedragen. Dat was hard
werken! Zijn liefhebberij wvond hij bij =zijn
groententuin en zijn hond Bobbie. Tot zijn
dood in 1966 bleef hij werkzaam in de Kweke-
rij van Van Dijk.
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Twee van zijn zoons zijn nog in Eemnes woon-
achtig: Piet en Rinus, getrouwd met Ria Wes-
terhuis.

XI.c Johannes Gijsbertus van Oostrum
geboren Eemnes 14-05-1914
overleden Eemnes 28-08-1980
trouwt Eemnes 16-04-1940
Margaretha Maria Groen
geboren Laren 24-08-1919

Jo is van jongsaf aan al ondernemend geweest.
Als jonge jongen werd hij na zijn schooljaren
boerenknecht bij Ciel Pen. Hij wvond echter
dat ze te slecht betaalde en daarom ging hij
rond zijn 16e/17e jaar werken bij groenten-
handel Van Velzen in Hilversum (+1930). Toen
hij 18 jaar was, kreeg hij zijn rijbewijs en
met een T-fordje mocht hij toen het veiling-
werk gaan doen. Bij Van Velzen 1is hij echt
door de wol geverfd! Hij leerde daar de
kneepjes van de groentenhandel.

Ondertussen was in 1934 zijn moeder overle-
den. Jo woonde nu alleen met zijn broer Bep
en zijn zus Neeltje in de ouderlijke woning
op Wakkerendijk 208. Na =zes Jjaar bij Van
Velzen in Hilversum te hebben gewerkt, begon
Jo voor zichzelf. Vanuit de woning Wakkeren-
dijk 208 werden groenten en fruit gevent in
Eemnes en Laren. Dit gebeurde met de platte
wagen met het paard ervoor. De hit, de wagen
en de manden had Jo zelf bij elkaar gespaard
van de fooien die hij onder andere kreeg van
de moeder van baas Van Velzen. Aanvankelijk
deed Jo het werk samen met zijn broer Bep,
maar deze laatste bleek niet zoveel talent
voor het groentenvak te hebben, =zodat de
samenwerking al snel stopte. Op 16 april 1940
trouwde Jo met Greet Groen. Ze was een doch-
ter van Jacobus Gijsbertus Groen en Alida de
Leeuw. Greet kwam bij haar man op Wakkeren-
dijk 208 wonen. Zus Neeltje, die tot dan toe
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de huishouding had gevoerd, vertrok.

Volgens Greet Groen werd er in die tijd al
groenten en fruit aan huis gekocht door de
mensen uit de buurt. Zo ontstond er op de
deel een soort winkel waar Greet al die jaren
voor de verkoop zorgde.

In Eemnes verbouwden veel mensen toen hun
eigen groenten. Op de Wakkerendijk was, vanaf
zijn woning gerekend, de familie Staal pas de
eerste klant voor Jo. Hij had wvooral veel
klanten in Laren en de Heidehoek. De ene dag
ventte hij in Eemnes. Rond de middag was hij
dan klaar en daarna ging hij om 13.00 uur
naar de veiling in Hilversum. De andere dag
ventte hij in Laren. Er moest ’'s avonds vaak
laat nog gevent worden op de Heidelaan. Daar-
toe had Jo fietslampjes op zijn kar gemon-
teerd om ‘s avonds in het donker de weeg-
schaal nog te kunnen zien. Tijdens de oorlog

Jo van Oostrum (1914-1980) bij zijn eerste groentenkar.
Foto van + 1938.
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Jo van Oostrum (1914-1980) met zijn groentenwagen bij
zijn woning Wakkerendijk 208.

werd alles moeilijker. Maar op allerlei ma-
nieren wist Jo altijd weer aan groenten en
fruit te komen. Van heinde en verre wist hij
allerlei vrachten aardappels naar Eemnes te
halen. Ook ging hij eens met Loek Overeem
naar de Betuwe om appels te halen. Loek reed
en Jo zat 1in een mand verstopt. Terwijl de
kogels ze op een gegeven moment om de oren
vlogen- zegt zoon Johan- reden ze rustig
door.

In huize Van Oostrum was het in die tijd een
grote drukte: er waren evacués opgenomen en
een aantal familieleden van mevrouw Van Oost-
rum-Groen.

Na de oorlog kwam er echt groei in het groen-
tenbedrijf. Jo ruilde paard en wagen al snel
in voor gemotoriseerde voertuigen. Zijn eer-
ste auto’s waren driewielers: Tempo Rapid en
Tempo Lancia en later ging hij over op vier
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wielen met de Matador. Er waren altijd één of
twee jongens die meehielpen met venten; zo is
er onder andere geassisteerd door Gijs Hil-
horst, Wim Horst, Henk Beekhuiszen, jongens
van Tolboom en Bertus Eek, voordat hij de
melk in ging. Er werden lange dagen demaakt.

Jo stond altijd om 6 uur op. Hij zei: "Je
moet op tijd bij je klanten zijn, want die
rekenen op je!" Vaak werd er doorgewerkt tot

21.00 uur ’'s avonds of nog later. Vanaf begin
jaren vijftig ging de oudste zoon Johan mee-

Jo van Oostrum (1914-1980) en zijn vrouw Greet Groen
(geb. 1919). De foto is van 26-10-1966 t.g.v. het huwe-
lijk van dochter Bea.
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helpen. Hij kan zich het venten in de Heide-
hoek nog goed herinneren: daar had je de
zomerhuisjes bij tentenkamp Haage en tenten-
kamp Montens. Dat was een barakkensysteem
voor opvang van Amsterdammers, met een cen-
trale keuken en accommodatie. Verderop in de
Heidehoek werd er ook nog geleverd aan ten-
tenkamp De Vries.

Vanaf zijn 14e jaar (1955) kwam Johan volle-
dig in dienst Dbij =zijn wvader. Ondertussen
ventte Jo door heel Eemnes en een dgroot deel
van Laren: Jagerspad-Ruitersweg-Steffenskamp,
Lingenskamp en Kerklaan tot aan het dorp. Na
een jaar of twee, toen hij 16 jaar was, zei
Johan tegen =zijn vader dat hij weg wilde.
Zijn vader was daar natuurlijk niet zo blij
mee. Twee maanden later kwam hij echter met
een autootje, afgesteld op 16-20 km. Dat was
in 1957. Johan kreeg zijn eigen auto en zijn
eigen wijk: de Wakkerendijk tot het wviaduct
en de Meentweg tot Kees Eek (Meentweg 65).

Jo heeft gevent tot ongeveer 1966. Toen heb-
ben zijn drie zoons - Johan, Ko en Adrie- het
bedrijf overgenomen. De drie jonge mannen
brachten nieuw elan in de zaak. In 1969 (de-
cember) werd de nieuwe groentenwinkel in het
Winkelcentrum Torenzicht geopend, terwijl er
ook nog steeds verkocht werd op Wakkerendijk
208. Ko bleef venten in Laren en Adrie kreeg
de wijk van Johan. Mensen in het centrum van
Eemnes kregen van toen af niet langer de
groentenman aan de deur. Ze konden naar de
winkel aan het Torenzicht gaan.

Vier jaar later, in 1973 kwamen er gJgrote
veranderingen! Johan ging van zijn hobby zijn
werk maken. Samen met zijn vrouw Mieke Vos
begon hij in het Winkelcentrum Torenzicht een
slijterij onder de naam "Het Wapen van Eem-
nes". Er werd toen (1973) ook gestopt met
venten langs de Wakkerendijk. In de winkels
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Trouwfoto van Bea van Oostrum en Ben Smit (26-10-1966).
De foto geeft een indruk van de groentenwinkel op Wakke-
rendijk 208.

werd steeds vaker bijgesprongen door de echt-
genotes van de broers. Een aantal jaren later
kochten de gebroeders Van Oostrum een groen-
tenzaak in Kortenhoef. Deze zaak wordt tot op
de dag van vandaag gerund door Ko en zijn
vrouw Tonny Vos.

Bij het ouderlijk huis op Wakkerendijk 208
wordt al een aantal jaren niet meer verkocht.
Daar wonen nu mevrouw Van Oostrum-Groen en Ko
en zijn vrouw Tonny. Adrie en zijn vrouw Meta
Calis wonen bij de winkel op Torenzicht.
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Behalve de drie genoemde zonen zijn uit het
huwelijk wvan Jo van Oostrum en Greet Groen
ook twee dochters geboren: Bea en Maria.

XI.d Gijsbertus Johannes van Oostrum
geboren Eemnes 22-10-1912
overleden Soest 15-09-1966
trouwt
Cornelia Smeeing
geboren Soest 07-04-1908

overleden Amersfoort 07-01-1995

Bep is begonnen als boerenknecht bij Schouten

Bep van Oostrum (1912-1966) getrouwd met Cornelia Smee-
ing. Ze woonden in Soest.
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op Wakkerendijk 56. In 1932 ging hij werken
bij Vernooij aan de Amsterdamsestraatweg 59
in Baarn. Een jaar later werd hij boeren-
knecht bij Evert Huiden op Wakkerendijk 154.

Rond 1936 begon hij samen met zijn broer Jo
de groenten- en fruithandel. Daar heeft hij
zich al vrij snel uit teruggetrokken. Vervol-
gens ging hij werken in de appelkwekerij van
Ruizendaal aan de Rijksweg in Eemnes.

Bep trouwde met Cornelia Smeeing, een dochter
van Johannes Smeeing en Gijsberta Sukel uit
Soest. Na hun huwelijk woonde het echtpaar in
Soest. Bep heeft daar lange tijd gewerkt bij
Van Asch.

Zijn huwelijk met Cornelia Smeeing bleef
kinderloos.

Tot zover het wverhaal over de zonen van Jo-
hannes wvan Oostrum en Gijsje Kuijer. Zoals
beschreven was Johannes een zoon van Gerrit
van Oostrum.

Zijn jongste broer was:

IX.b Pieter van Oostrum
geboren Eemnes 26-10-1857
overleden Baarn 14-06-1937
trouwt Eemnes 13-05-1884
Aaltje Schouten
geboren Eemnes 29-01-1863
overleden Baarn 23-02-1919

Pieter zocht de liefde dicht bij huis: hij
trouwde zijn buurmeisje Aaltje Schouten; ze
was een dochter van Evert Schouten en Janne-
tje van 't Klooster van de boerderij Wakke-
rendijk 274.

Pieter nam de boerderij van zijn ouders op
Wakkerendijk 288 over. Toch had Pieter geen
roeping voor het boerenvak. Na het overlijden
van zijn moeder, verliet hij met zijn gezin
de boerderij en vestigde zich in Baarn aan de
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Pieter van Oostrum (1857-1937. Hij woonde tot 1889 op
boerderij Wakkerendijk 288 en daarna in Baarn.

Zandvoortweg 153. Hij heeft wvele jaren als

tuinman bij de gemeente Baarn gewerkt.

Uit zijn huwelijk met Aaltje Schouten =zijn

negen kinderen geboren: 5 dochters en vier

zonen, waarvan één jong overleden.

- Zoon Evert werd geboren in 1888;

- Dirk (geboren 1893) had een sigarenzaak in
de Laanstraat in Baarn. Hij trouwde met
Aleida Gijsberta de Ruiter;

- Johannes (Jo) (1887-1962) werkte 60 jaar
lang bij Wolf in Baarn. Hij trouwde met
Veronica IJpma. Ze Kkregen zeven Kkinderen
waaronder een zoon Piet van Oostrum;
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Deze werd priester en missionaris bij de
Orde wvan SVD. Op 30 oktober 1949 werd hij
in Teteringen priester gewijd en op 14
januari 1951 droeg hij in de Nicolaaskerk
in Baarn zijn le H. Mis op. Daarna werkte
hij elf jaar lang als priester in Neder-
land. Hij gaf onder andere 1les in Soes-
terberg. In september 1962 vertrok hij als
missionaris naar Australisch Nieuw-Guinea
waar hij tot op de dag van vandaag nog
actief is.

Aaltje Schouten (1863-1919) gehuwd met Pieter van Oost-
rum (1857-1937).
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Herinneringsplaatje uitgegeven in 1962 bij het vertrek
van Pater Piet wvan Oostrum als missionaris naar Austra-
lisch Nieuw Guinea.

De dochters wvan Pieter wvan Oostrum en Aaltje
Schouten waren:
Jannetje (1885-1979) trouwt Everardus Jo-
hannes van Ling
Barbara (1889-1983) trouwt Hendrikus Zalm;
Willemijntje (geboren 1895) ongehuwd;
Wijmpje (1900-1979) trouwt F.M. Hakvoort;
Alida (1904-1975) trouwt Antonius Beemer.

Dit was dan het verhaal van de familie Van
Oostrum door de eeuwen heen. Velen hebben ons
geholpen bij het tot stand komen wvan dit
artikel. Onze dank gaat uit naar:

Mevrouw Aartje wvan Daatselaar-van Oostrum,
Mevrouw M. v. Oostrum-Groen, mevrouw R. van
Leeuwen-Beemer en de heren Han van Oostrum,
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Rinus van Oostrum, Johan van Oostrum en Adrie
van Oostrum. Zij =zorgden voor de nodige in-
formatie en voor veel fotomateriaal.

Genealogische overzichten ontvingen wij van
Gérard Derks en van de familievereniging
Oosterheem. We maakten gebruik van een arti-
kel uit het blad van de Historische Vereni-
ging Vleuten-De Meern-Haarzuilens (Jrg. 16
nr. 1 1996).

Misschien kunt u nog aanvullingen op dit
verhaal geven of verbeteringen. U kunt dan
contact opnemen met de samenstellers:

Henk wvan Hees Bertie van Wijk-Blom
Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39

3755 CK Eemnes 3755 HA Eemnes
tel.035-5389849 tel. 035-5314689

Foto uit Australisch Nieuw Guinea- Pater Piet van Oost-
rum (2e van links) is daar vanaf 1962 nog steeds werk-
zaam als missionaris.
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Alida van Oostrum (1904-1975). Ze trouwde in 1924 met
Antonius Beemer. Dochter Rie trouwde met Rijk van Leeu-
wen uit Eemnes, dochter Alie trouwde met Jan van Leeuwen
en ook zoon Piet kwam in Eemnes te wonen.

Nawoord

De familievereniging Oosterheem

Er bestaat in Nederland een familievereniging
voor alle mensen met de naam Van Oostrum,
Oostrom, Oosterom en alle daarop lijkende
namen. De vereniging zoekt de geschiedenis
van deze families uit. Er worden af en toe
bijeenkomsten georganiseerd en er wordt een
kwartaalblad uitgegeven met allerlei wetens-
waardigheden over de Van Oostrums en daarop
lijkende namen. Wie het interessant vindt om
1id te worden van deze Familievereniging Van
Oostrum kan =zich aanmelden bij het volgende
adres:
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Familievereniging Oosterheem
Zuidzijde Zoom 45
4611 DC Bergen op Zoom
tel. 0164-253205

Wie weet er meer over "Tonnetje Steken"?

Al sinds mensenheugenis kun je in Eemnes op

Koninginnedag naar het "Tonnetje steken" gaan

kijken. Een leuk vermaak voor jong en oud. We

zouden er graag wel wat meer van willen we-

ten. Zo zouden we b.v. antwoord willen hebben

op de volgende vragen:

- Sinds wanneer doet men in Eemnes op Konin-
ginnedag aan "Tonnetje steken"?

- Deed men het altijd in de Kerkstraat of ook
op andere plaatsen?

- Werd er ook met andere gelegenheden aan
"Tonnetje steken" gedaan?

- Zijn er nog leuke voorvallen bekend die
zich tijdens het "Tonnetje steken" hebben
voorgedaan?

Daarnaast zoeken we nog foto’s van het "Ton-
netje steken". Die foto’s zouden we eventueel
willen kopiéren. Kunt u antwoord geven op
onze vragen of hebt u foto’s te leen, wilt u
dan contact opnemen met

Henk wvan Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-5389849
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in de Kerkstraat in Eemnes

Foto van Herman Goossens

"Tonnetje steken"

HKE
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Computerliefhebbers opgelet!

Ons blad moet in elkaar gezet!

Het bestuur van de Historische Kring Eemnes
onderzoekt op dit moment of we ons kwartaal -
blad in de toekomst op verantwoorde wijze met
de computer in elkaar kunnen gaan zetten.
Daarbij willen we niet over één nacht ijs
gaan. Om te beginnen zoeken we enkele mensen
die het leuk vinden om met computers om te
gaan. Het is de bedoeling dat deze eventueel
met deskundige ondersteuning gaan bekijken
hoe ons blad via moderne methodes op de com-
puter in elkaar kan worden gezet.

We roepen dan ook elke computerliefhebber die
ons wil helpen op, om contact op te nemen
met:

Mary v.d. Schaal Henk wvan Hees
Watersnip 14 of Kerkstraat 15
Eemnes Eemnes
035-5317093 035-5389849

L4

Tentoonstellingen

Ter gelegenheid wvan het 50-jarig jublileum
van SV Eemnes, heeft de HKE in de Oudheidka-
mer, ter ere van dit feit een deeltentoon-
stelling samengesteld, die geheel gewijd is
aan de historie en het wel en wee van deze
vereniging.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen wvanaf
9 augustus a.s. tot eind september.
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Wij danken de mensen die voor de vorige ten-
toonstelling "100 jaar dopen in Eemnes" hun
artikelen spontaan aan ons hebben uitgeleend,
nl. de kerkbesturen van de St. Nicolaaskerk,
Pieterskerk en de Nicolaaskerk, Familie Rig-
ter, Ruizendaal, Den Boer en Nieuwenboom.

De tentoonstellingscommissie.
s

Wie doet er mee?
Wie weet ervan?

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en
projecten onze leden bezig zijn. Iederen die
erin geinteresseerd is om mee te doen en die
kan heklpenb aan materiaal kan contact opne-
men met de desbetreffende personen:

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes

tel. 5398949 is bezig me:

- de geschiedenis wvan het amateurtoneel in

Eemnes. -

Jaap Luijf, Reijerserf 5, Eemnes tel. 5313086

is bezig met:

- de familie Luijf in Eemnes.

Gevraagd:
o.a. familieverhalen, foto’s, familiebe-
richten. .

Livia Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel.

5389198 is bezig met:

- klederdrachten wvan Eemnes en omgeving. Wie
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We
hebben heel mooie inventarisatieformulie-
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen
erbij om ze in te wvullen. Dit kan met de
kleding in de hand of aan de hand wvan oude
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foto’s.
Wie helpt?

Wiebe van IJken, tel. 5389367

Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689

Henk wvan Hees, tel. 5389849

zijn bezig met:

- het aanleggen van een verzameling bidprent-
jes van mensen die in Eemnes gewoond heb-
ben. U kunt ons al een plezier doen om
kopietjes te laten maken wvan uw bidprent-
jes.

Henk wvan Hees, Kerkstraat 15, tel. 5389849

Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39,

tel. 5314689

zijn bezig met:

- de families Kuiper en Meijer

- de familie Eggenkamp.

Gevraagd o.a. familieverhalen, foto’s,
familieberichten.

Schenkingen HKE

In de afgelopen periode ontvingen wij de
volgende zaken voor de collectie van de HKE:

- Ocriet-krant, rekening A. Heek + vijf fo-
to’s van
A.v.d. Berg-Kuijer
Meentweg 73, Eemnes
- Serie oude foto’s wvan
Joh. Roodhart
Streefoordlaan 28a, 3755 BB Eemnes

- Affiche tentoonstelling Ita Eckhardt - 625
jaar Eemnes.

Pentekening oude Mariaschool
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Boek over het verzet van

C.J. Post

Ekelshoek 18, Blaricum

Twee dikke foto-albums met foto’s gemaakt
door de heer Vermandel (+ 1950-1970) van
Familie Van Leeuwen

Jhr. C. Roéll-laan 8, Eemnes

Bidprentjes + kaarten Dorpsbelang van

de heer en mevrouw Schaap

Simonsveen 5, 3755 JP Eemnes

Boek "De Schaapherder" geschreven door Olt-
mans van

Mevrouw D. Strobosch-van Duijne
Rafaelstraat 18-1, Amsterdam

o

Klerenhangertje Kleermakerij Van Hees van
T. Wiggerts-v.d. Wurff
Wakkerendijk 108, Eemnes.

o

Programmaboekje Muziekconcours "De Een-
dracht" 1931

+ Jaargidsen Hervormde Gemeente Eemnes
+ Orden van dienst

+ Kerstzangdienstboekjes

+ Reclame Blom - Molenweg 10

+ kopie ets Eemnes-Buiten van

Mevrouw W. Oosterbroek-Zoeten

Van Heemstralaan 10, 3741 HH Baarn
Schilderij Willem van Oranje van

B. de Boer,

Ericaweg 58, Laren NH

Foto familie Bieshaar wvan

B.F.A. Davina

Huizerweg 20, 1261 AX Blaricum
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- 4 Grote foto’s van oud-Eemnes van
de heer Japie Mol
Verzorgingshuis
Boomberglaan Hilversum

o

- Bidprentjes en stenen kruik van
P. Leeuwenkamp
Binder 1, Eemnes

o

- 2 Foto’s + feestliederen -25-jarig Burge-
meestersjubileum + priesterfeest J. Morren
van
Familie Cozijnsen Eemnes

OuOngIOxAnEY Llrmues

- Bidprentjes + ansichtkaarten van
J. Blom
Meentweg 37, Eemnes
- Foto + overzicht familie Nagtegaal in Eem-
nes van
Nicole de Leeuw-Zanoli
Raadhuislaan 55, 3755 HB Eemnes
- Vlag van de gemeente Eemnes van
C. van Drenth
Aartseveen 115, 3755 VB Eemnes.
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- Foto in lijst van Wakkerendijk 88
+ Wakkerendijk 76
+ Foto in lijst van zwart-bont landvarken

genaamd Opoe (25 x gebigd) wvan
Joh. Roodhart
Streefoordlaan 28a, 3755 BB Eemnes

- 21 plakboeken betreffende Eemnes-Laren-
Blaricum van
Dr. K.R.D. Smit
Klein Laren 15 Laren NH

- Handgemaakte stenen kruik van
P. Leeuwenkamp,

Binder 1, Eemnes.

- Bruikleen: plank uit boerderij Wakkerendijk
136, met tekst wvan Jan Pommer, gedateerd
1875 wvan
Mevrouw B. Hoek-Gieskens
Troeveveen 13, Eemnes

- Lied over Eemnes 1953 van
Evert de Groot
Watersnip, Eemnes.

We willen alle personen die deze schenkingen

beschikbaar hebben gesteld wvan harte bedan-

ken!

\/
TAY

128- HKE










